HUWELIJKSVIERINGEN : EERSTE LEZING

EERSTE LEZING



Je werd samen geboren en zult eeuwig samen zijn



Je zult samen zijn als de witte vleugels 



van de dood je dagen zullen eindigen.



Je zult eeuwig samen zijn in de herinnering van God



Maar laat ruimte in je samenzijn



En laat de winden van de hemel tussen jullie in dansen



Hou van elkaar maar maak van de liefde geen binding



Laat het liever een veranderende zee zijn 



tussen de kusten van jullie zielen



Vul elkaar maar drink niet van dezelfde kop



Geef elkaar je brood maar eet niet van hetzelfde brood



Zing en dans samen en wees vol vreugde, 



maar laat elk van jullie alleen zijn



Geef van je hart 



maar geef je hart niet in bewaring bij de ander



Want alleen de hand van het Leven



kan jullie harten bevatten



En sta samen, maar niet te dicht op elkaar



Zoals de eikenboom en de cypres 



ook niet in elkaars schaduw groeien.


(Uit: ‘De Profeet’ - Kahlil Gibran)

Eerste Lezing

Annick      De tijd was nog maar pas geboren toen ik langsheen de kleurrijke velden liep, want ik was nog jong en vol bewondering voor al het mooie rondom mij.

De warmte van de ochtendzon hulde mij in diep genot: 

‘Wat is liefde?’, vroeg ik aan de zon.

De zon keek mij vreemd aan, heel even maar en glimlachte toen heel zacht.

‘Liefde’, zo zei ze,

‘Liefde is de warmte die je voelt, wanneer je bij iemand bent, die ook, wanneer hij bij jou is, de warmte voelt.

Ja, dat is Liefde’

Toen voelde ik de wind, die speelde rondom mijn hals en ook hem heb ik de vraag gesteld.

‘Liefde’, zo blies de wind, 

‘Liefde is de kracht die je voelt in alles wat je doet omdat je zeker weet dat je niet alles alleen hoeft te doen.

Ja, Liefde, dat is de kracht.’

Toen kwam ik plotseling de regen tegen en ik zei: 

‘Kan jij me zeggen wat Liefde is?’

En de regen pruilde: ‘Liefde, dat zijn de tranen die je samen weent, tranen in blijdschap en verdriet.

Tja, dat is alles, meer is Liefde niet.’

Misschien weet dan ook de zee wat Liefde is.

‘Kan jij me vertellen wat Liefde is?’, vroeg ik aan de zee.

‘Natuurlijk’, zei de zee, ‘Liefde is oneindig groot en onpeilbaar diep maar nochtans ken ik niemand die er ooit in verloren liep.’ 

Eerste lezing

Een droom die geen bedrog is

Sofie:

Ik droomde eens en zie ik liep

Aan ’t strand, bij ’t lage tij

Ik was daar niet alleen, want ook

De Heer liep aan mijn zij.

We liepen saam het leven door

En lieten in het zand

Een spoor van stappen, twee aan twee

De Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij

En zag mijn levensloop

In tijden van geluk en vreugd

Van diepe smart en hoop.

Maar toen ik goed het spoor bekeek,

Zag ik langs heel de baan

Daar waar het juist het moeilijkst was

Slechts één paar stappen staan …

Ik zei toen: Heer, waarom dan toch?

Juist toen ik U nodig had,

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,

Op ’t zwaarste deel van ’t pad …

De Heer keek toen vol liefde mij aan

En antwoordde op mijn vragen:

Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,

Toen heb ik jou gedragen …

Eerste lezing:

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe (13,1-8)

  Broeders en zusters, eerst wijs ik u een weg  die verheven is boven alles. 

   Al spreek ik met de tong van engelen en mensen:

   Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken

   of een schelle cimbaal.

   Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen

   en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof 

   dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.

   Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam     

   prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, 

   baat het mij niets.

   De liefde is lankmoedig en goedertieren,

   de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet,

   zij beeldt zich niets in.

   Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet,

   zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan,

   zij verheugt zich niet over onrecht, 

   maar vindt haar vreugde in de waarheid.

   alles verdraagt zij, alles gelooft zij,

   alles hoopt zij, alles duldt zij.

   De liefde vergaat nimmer.

Eerste lezing



Er was eens een man die wijn verbouwde.

Iedereen in het dorp roemde hem om zijn uitstekende

wijnkennis.

Die man had een zoon die ook in de wijngaard werkte

en met veel zorg de druiven plukte en perste.

De vader was een gelukkig man. Hij had een lieve vrouw,

zijn bedrijf floreerde en hij was trots op zijn zoon.

De tijd verliep en op een dag kwam de zoon thuis met een meisje. Hij zei: “Vader, met dit meisje wil ik trouwen.”

“Goed, mijn zoon.” antwoordde de vader, “laten we

een groot feest houden.”

Een reusachtig vuur werd aangestoken, het beste kalf geslacht en aan het spit geroosterd, en dit alles werd met een uitstekende wijn opgediend.

Toen het erg laat begon te worden, riep de vader zijn zoon en diens vrouw bij hem. Zonder een woord te spreken, nam hij twee wijnglazen die hij vulde met twee  verschillende kwaliteitswijnen.

Dan nam hij een derde glas en mengde daarin zorgvuldig de twee wijnen. Hij keek zijn zoon in de ogen, wees naar het eerste glas en zei: “Dat ben jij.”

Vervolgens keek hij de vrouw in de ogen, wees naar het tweede glas en zei: “Dat ben jij.”

Tenslotte nam hij het derde glas in zijn handen en

mijmerde: “Het huwelijk lijkt op het mengen van twee

wijnsoorten. Als je wijnen mengt, moet het mengsel 

een harmonische smaak geven en toch moet het typische aroma van elke wijnsoort gerespecteerd worden. Probeer dit ook in jullie huwelijk te realiseren.”

Eerste lezing

Er was eens een jonge vrouw. Op de vooravond van haar huwelijk stond ze bij haar moeder  op het strand en keek naar de zon die onderging in de volle zee. Toen vroeg zij : Moeder, mijn vader houdt van jou en is je altijd trouw gebleven. Wat moet ik doen zodat mijn man mij steeds zou beminnen? De moeder zweeg en dacht na. Dan bukte ze zich en vulde elke hand met zand. Zo kwam ze bij haar dochter staan. Zonder één woord te zeggen, knelde ze de vingers van één hand steeds harder om het zand. Het zand glipte eruit. Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het zand eruit gleed. Toen ze haar hand opende, kleefden er nog slechts enkele vochtige korrels aan haar handpalm. Haar andere hand had haar moeder opengehouden als een kleine schaal. Daar bleven de zandkorrels liggen. Ze schitterden steeds heerlijker in het licht van de late avondstralen. “Dit is mijn antwoord”, zei de moeder zacht.

Lezing uit het Hooglied (2,8-10.14.16a; 8,6-7a)

Hoor, daar is mijn lief! 
Kijk, daar komt hij aan: 
springend komt hij over de bergen, 
over de heuvels komt hij aangesneld. 
Mijn lief is als een gazelle, 
hij lijkt wel het jong van een hert. 
Daar staat hij achter de muur van ons huis. 
Hij kijkt door het venster 
en tuurt door de tralies naar binnen 
  Nu roept mijn lief en zegt tegen mij: 
 ‘Sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste.


Mijn duif, verscholen in de spleten van de rots, 
in de holten van de bergwand, 
laat mij je gezicht zien, 
laat mij je stem horen, 
want je stem is mooi, 
je gezicht lieftallig.’ 


Mijn lief is van mij en ik ben van hem.


Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm: 
want de liefde is sterk als de dood, 
met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. 
Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de heer. 
 Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, 
geen rivier spoelt haar weg. 

Het eerste scheppingsverhaal

Lezing uit het boek Genesis (1,26-28.31a): 

Zo sprak God: 'Nu gaan wij de mens maken als een beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over de tamme dieren, over de wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' 
En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen.

God zegende hen en God sprak tot hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' 

God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was. 

De schepping van Adam en Eva
Lezing uit het boek Genesis (2,18-24)

God de Heer, sprak: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 

De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.   

Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’
 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder  en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.

