KEUZE VAN EVANGELIETEKSTEN VOOR HUWELIJKSVIERINGEN


TEKST 1 (lectionarium nr. 20)


Uit het evangelie van Mattheus (5, 13-16)

In de tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Gij zijt het zout der aarde,

maar als het zout zijn kracht verliest,

waarmee zal men dan zouten?

Het deugt nergens meer voor

dan om weggeworpen

en door mensen vertrapt te worden.

Gij zijt het licht van de wereld.

Een stad kan niet verborgen blijven

als ze boven op een berg ligt!

Men steekt toch ook niet een lamp aan

om ze onder de korenmaat te zetten,

maar men plaatst ze op de standaard,

zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.

Zo moet ook uw licht stralen

voor het oog van de mensen,

opdat zij uw goede werken zien

en uw Vader verheerlijken

die in de hemel is.”  

TEKST 2 (lectionarium nr. 21)

Uit het evangelie volgens Mattheüs (7, 21.24-29)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Niet ieder die tot Mij zegt : Heer, Heer!

zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,

maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.

Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,

kan men vergelijken met een verstandig man

die zijn huis op rotsgrond bouwde.

De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,

de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,

maar het viel niet in,

want het stond gegrondvest op de rots.

Maar ieder die deze woorden van Mij hoort

doch er niet naar handelt, 

kan men vergelijken met een dwaas

die zijn huis bouwde op het zand.

De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,

de storm stak op en zij beukten dat huis,

zodat het volledig verwoest werd.”

Toen Jezus deze toespraak beëindigd had,

was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer.

Want hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden,

maar als iemand die gezag bezit.

TEKST 3

Uit het evangelie volgens Mattheüs (13, 31-32)

Deze gelijkenis hield Jezus zijn leerlingen voor:

Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje,

dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit

het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is

opgeschoten, is het groter dan de andere

tuingewassen: het wordt een boom, zodat de

vogels uit de lucht in zijn takken komen nestelen.

TEKST 4 (lectionarium nr. 22)

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus (19,3-6):

“Er kwamen Farizeeën naar Hem toe om Hem op de proef te stellen met de vraag: ‘Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten om welke reden dan ook?’ Hij gaf hen ten antwoord: ‘Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees? Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.”

TEKST 5

Uit het evangelie volgens Mattheüs (25, 31-40)

Wanneer de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom hem alle engelen, dan zal hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vóór hem bijeengebracht worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. 

Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen:

“Kom, gezegenden van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.

Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed, ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien, ik was in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe.”

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u opgenomen, of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar u toegekomen?”

De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alwat je één van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je mij gedaan.”


TEKST 6 

Uit het Evangelie volgens Lucas (12,22-31) 

Jezus sprak tot zijn leerlingen:

“Maak je niet bezorgd om je leven, wat je eten zult, of om je lichaam, waarmee je je kleden zult. Want het leven is meer dan het eten, en het lichaam meer dan de kleding.

Kijk eens naar de kraaien: ze zaaien niet en ze oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer of schuur; God geeft ze te eten.

En hoe groot is niet het verschil tussen jullie en deze vogels. Wie van jllie kan met al zijn zorgen zijn leven ook maar een dag verlengen?

Als jullie tot zo iets kleins niet in staat zijn, waarom maak je je dan bezorgd over de rest?

Kijk eens hoe de bloemen groeien: ze werken niet en spinnen niet; toch, zeg ik jullie, was zelfs Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi gekleed als één van deze bloemen. Als God dit veldgewas, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer zal hij jullie kleden, jullie met je klein geloof.

Houd toch eens op te zoeken naar wat je zult eten en wat je zult drinken. Maak je niet langer ongerust. Want naar zulke dingen zijn alle volken van de wereld op zoek, maar jullie vader weet dat je dat nodig hebt. Nee, zoek zijn koninkrijk, dan krijg je die dingen erbij. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie vader behaagd je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.”

TEKST 7 (lectionarium nr. 25)

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (2,1-11): ‘De bruiloft te Kana’

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer’. Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak ? Nog is mijn uur niet gekomen.’

Zijn moeder sprak tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal.’ Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: ‘Doet die kruiken vol water.’ Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: ‘Schept nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.’ Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei tot hem: ‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.’

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

TEKST 8 (lectionarium nr. 26)

Uit het evangelie volgens Johannes (15, 9 - 13)


In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:


« Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,


zo heb ook Ik u liefgehad.


Blijf in mijn liefde.


Als gij mijn gebeden onderhoudt,


zult gij in Mijn liefde blijven,


zoals Ik,


die de geboden van Mijn Vader heb onderhouden,


in Zijn liefde blijf.



Dit zeg Ik u,


opdat Mijn vreugde in u mag zijn


en uw vreugde volkomen mag worden.


Dit is Mijn gebod:


dat gij elkaar liefhebt,


zoals Ik u heb liefgehad.


Geen groter liefde


kan iemand hebben,


dan die,


dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.»

TEKST 9 (Lectionarium 27)

Johannes 15, 12-17

Jezus zei tot zijn leerlingen:

“Dit is dan mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben

met de liefde die ik jullie heb toegedragen.

De grootste liefde die men kan betonen bestaat hierin,

dat men zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Mijn vrienden dat zijn jullie, als je doet wat ik je opdraag.

Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer: 

een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet;

jullie echter noem ik vrienden, want ik heb jullie alles

meegedeeld wat ik van mijn Vader heb gehoord.

Niet jullie hebben mij uitgekozen; nee, ik heb jullie uitgekozen:

ik heb jullie de zending gegeven om vrucht te dragen,

vruchten die blijven zijn. Wat je de Vader dan zult vragen

in mijn naam, zal hij je geven. 
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