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Aan de verloofden die dit jaar huwen
Hallo,

Graag wil ik jullie van harte proficiat wensen met jullie toekomstig ja-woord tegenover elkaar. Dit zo belangrijke moment willen we samen verder voorbereiden.

Gelieve op de ontmoetingsavond (waarover straks meer) of een 3-tal maanden voor de huwelijksdatum met mij te telefoneren (niet mailen) om af te spreken voor een gespreksavond bij mij in de pastorij op het Heilig Hartplein 9 (toegang tussen De Deckerstraat 3 en 5). Je kunt die avond ook teksten en liederen meebrengen die je wil gebruiken in de viering en zeker ook het voorlopige boekje van de viering. Dan kan ik het even overzien en eventueel nog dingen bespreken of veranderen. Je kan dit klad ook vooraf doormailen naar mij:  jvanraemdonck@telenet.be.  Ten laatste één week voor de viering krijg ik graag een definitief exemplaar van het gekopieerde boekje. Opgelet, zorg dat het lettertype groot genoeg is (dus geen pitch 10 letter op A4-formaat typen en laten halveren).

Zou je bijgevoegd inlichtingenformulier zo volledig mogelijk willen proberen invullen en zo snel mogelijk terugzenden? Op basis van deze gegevens wordt door ons dekenaal secretariaat dan je doopbewijs aangevraagd (voor wie niet in een parochie van Zele gedoopt werd).

De viering zelf vergt uiteraard de nodige voorbereiding: getuigen vragen, kiezen van teksten, liederen, lezers en lezeressen, misschien zoeken naar een koor of mensen die instrumenten kunnen bespelen. Je kan ook beroep doen op de organist van de parochie, dit is inbegrepen in de prijs. De parochie zorgt voor een huwelijkskaars, tenzij je liever een eigen kaars wil meebrengen. Laat dit dan wel vooraf weten. Als je cd’s wil gebruiken tijdens de viering, dan kun je best afspreken met de koster die de cd-speler zal bedienen. De huwelijksvieringen gaan door om 14.30 u of 11.15 u.
Ter informatie, de volgorde van de gebedsviering is:
(Je vindt dit ook op de website: www.kerkingeraardsbergen.be bij veelgestelde vragen > ik wil kerkelijk huwen)
· intredelied (ongeveer 2 min., eindigend als iedereen voor het altaar staat)
· kruisteken en inleiding (priester)
· eventueel een welkom door jullie

· schuldbeden (gelezen door iemand van de familie of vrienden, ingeleid en besloten door de priester)
· openingsgebed (priester)
· eerste lezing (iets uit het Oud Testament, de brieven van Paulus of een zelfgekozen zinvolle tekst; gelezen door één van jullie lectoren)
· tussenzang of instrumentaal tussenspel (ong. 1 à 3 min.)
· evangelie (een tekst uit één van de vier evangelisten, geen herwerking van een tekst. Deze wordt in de viering gelezen door de priester)

· preek (priester)
· huwelijksbelofte
· zegening en overreiking van de ringen 
· zegening huwelijkskaars (met eventueel een begeleidende tekst die iemand voorleest voor het zegeningsgebed door de priester)
· ondertekenen huwelijksregister door gehuwden en getuigen (ondertussen kort stukje muziek)
· voorbeden (gelezen door één van jullie lectoren, ingeleid en besloten door de priester)

· offerande (iedereen komt naar voor en legt een hand op het huwelijkskruis en een bijdrage in de schaal)
· ondertussen: offerandelied of -muziek (2 à 4 minuten, naargelang er veel volk komt)
· normaal is er geen gebed over de gaven, eucharistisch gebed en communie, tenzij jullie dat extra aanvragen
· Onze Vader (best in het boekje afdrukken gezien de nieuwe vertaling)
· huwelijkszegen (jullie twee staan daarvoor recht)
·  eventueel hier een bezinningstekst
· slotgebed
· (eventueel bedanking of slotwens door jullie zelf)
· zegen en zending
· slotlied of slotmuziek (bij het buitengaan, best instrumentaal)

De parochie voorziet een huwelijkskaars, tenzij je die zelf wil meebrengen.

De bloemen en andere versiering in de kerk kun je de morgen van de huwelijksmis laten klaarzetten (tenzij er die morgen een uitvaart is). Daarvoor spreek je niet met mij af maar:

de koster of kosteres van de kerk waar de viering doorgaat:

· voor Sint-Ludgerus: met de koster, Saturnin Mbango (052/44.77.64 of 0485/80.83.64), die ook de cd-speler bedient. Organist is Antoon Fauconnier (052/44.56.73). De kerk is open tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

· voor OLVrouw van 7 Weeën, Kouter: met diaken Michel Van Geeteruyen 052/44.50.47. Organist is Stijn Roels (0498/84.58.34)
· voor H. Hart Durmen: met Hubert Temmerman, gsm 0468/13.97.39
· voor Sint-Jozef en Sint-Antonius, Heikant: met Paul D’Heer, tel. 052/44.41.14.
· voor Sint-Jozef Huivelde: met Robert Mertens, tel. 052/44.85.48
De bloemen op het altaar of aan de lezenaar(s) worden achteraf niet meegenomen, die aan de stoelen moeten na de viering wel weggenomen worden. Wil ook laten weten of je wenst dat er een loper wordt gelegd in de kerk. Als er na de viering rijst (geen confetti!) wordt gegooid, gelieve dan zelf iemand te voorzien die voor de kerk alles wil opvegen. Bezem en vuilnisblik best zelf meebrengen.

Wat betreft de betaling van de viering; deze gebeurt ten laatste twee weken vooraf op deze rekening:

BE37 7370 4181 5228
van Erediensten Zeelse Parochies, KREDBEBB
De prijs van de viering bedraagt € 290,- (viering met loper) of € 275,-  (viering zonder loper).

Je wordt hierbij ook uitgenodigd voor een zendingsviering en ontmoetingsavond, samen met alle andere trouwers in de parochies van Zele. Deze gaat door op ? maart 2021 (deze datum is nog niet afgesproken) en start met de viering 18 u in de kerk van de Heikant, te Zele. Daarna gaan we naar zaal de Kring op de Heikant. Gelieve je inschrijving samen met het ingevulde formulier door te sturen. Je kan ze ook mailen naar het parochiaal secretariaat: parochiezele@skynet.be
Wie niet kunnen komen, telefoneren eens naar mij, maar ik verwacht jullie stellig op deze belangrijke avond.
Desnoods komt maar één van jullie beiden. Dan wordt ook een afspraak gemaakt voor een gespreksavond voor jullie apart.
Ik hoop dat jullie nog een heel goede voorbereiding meemaken op jullie huwelijksdag en dat je niet teveel in beslag wordt genomen door alle praktische zaken. Samen kunnen praten en je bezinnen over je levenskeuze met elkaar, is minstens even belangrijk als het feest voorbereiden.

Hartelijke groeten,

pastoor Jan Van Raemdonck

